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JUKAI CEREMONIE 

(Het geven en ontvangen van de Voorschriften) 

Kaishi: Welkom en korte uitleg over de Jukai ceremonie.  

Daarna: Jisha staat op en gaat nu ontvang(st)er halen 

Volledige buigingen 

Kaishi 

• “Maak drie volle buigingen naar Manjusri Bodhisattva.” 

• “Maar drie volle buigingen naar je ouders en familie.” 

• “Maak drie volle buigingen naar Kaishi” 

Ontvang(st)er gaat in zit Choki zitten (knielt op de knieën) 

 

Vers van berouw (Sangemon) 

(Kaishi: 3x  voor- en nazingen per zin) 

(Ontvang(st)er zit in choki (= knielt op de knieën) 

 

Al het kwade Karma, van oudsher door mij begaan, 

Vanwege mijn beginloze begeerte, haat en onwetendheid, 

Geboren uit mijn lichaam, mond en gedachten, 

Nu toon ik voor dit alles mijn berouw. 

    

De drie juwelen 

 

(Kaishi: 3x  voor- en nazingen per zin) 

(Ontvang(st)er zit in choki (= knielt op de knieën) 

 

Ik geef mijn leven aan de Boeddha 

Ik geef mijn leven aan de Dharma 

Ik geef mijn leven aan de Sangha 

 

Kaishi: (1x  voor- en nazingen per zin) 

Eén met de Boeddha,  onvergelijkelijk geëerd 

Eén met de Dharma,  geëerd om haar zuiverheid 

Eén met de Sangha,  geëerd om haar harmonie 

   

Kaishi: (1x  voor- en nazingen per zin) 

 

Ik bén de Boeddha 

Ik bén de DharmaIk bén de Sangha 

 

Ontvang(st)er maakt 3 volledige buigingen. 
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De drie zuivere voorschriften 

 

(Ontvang(st)er zit in choki (= knielt op de knieën) 

(Na ieder voorschrift vraagt Kaishi: ‘Wil je dit onderhouden?’ 

(Ontvang(st)er antwoordt: ‘Ja, dat wil ik.’ en maakt  1 volledige buiging.) 

 

ten eerste: Ik beloof het kwade te vermijden 

ten tweede: Ik beloof het goede te doen 

ten derde: Ik beloof alle levende wezens te bevrijden. 

 

De tien grote voorschriften 

(Na ieder voorschrift vraagt Kaishi: ‘Wil je dit onderhouden?’ Ontvang(st)er antwoordt: ‘Ja, dat 

wil ik’ en maakt 1 volledige buiging.)  

1) Ik beloof alle leven te waarderen, te beschermen en te ondersteunen. 

2) Ik beloof het eigendom van anderen te respecteren. 
3) Ik beloof liefdevol te zijn en niet begerig. 
4) Ik beloof waarheidlievend te zijn en oprecht. 
5) Ik beloof bewust en aandachtig te zijn en niet onwetend. 
6) Ik beloof geen kwaad te spreken van anderen. 
7) Ik beloof mijzelf niet te verheffen en anderen niet te vernederen. 
8) Ik beloof genereus te zijn en niet gierig of inhalig, vooral met betrekking tot de Dharma. 

9) Ik beloof gelukkig te zijn en toegewijd, met compassie voor alle wezens. 
10) Ik beloof met respect te spreken over de Boeddha, de Dharma en de Sangha. 

 

Rakusu, Ketchimyaku, Dharmanaam 

Kaishi: 

• bewierookt de Rakusu en hangt het om de nek van de ontvang(st)er  

• bewierookt de ketchimyaku en overhandigt het aan de ontvang(st)er (ontvang(st)er brengt 

het naar voorhoofd en legt het op tafel)  

• leest Dharmanaam voor, bewierookt de Dharmanaam 

(ontvang(st)er brengt het naar voorhoofd en legt het op tafel) 

   

Het vers van de kesa 

 

(Ontvang(st)er zit in choki (= knielt op de knieën) 

 

3 x allen 

Wijds is het kleed van bevrijding 

Een vormloos veld van mededogen 

Ik draag de leer van de Boeddha 

Alle levende wezens bevrijdend 

 

Ontvang(st)er maakt  3  volledige buigingen naar Kaishi. 
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Vers bij het Geven en Ontvangen van de Voorschriften 

(Kaishi: 3x  voor- en nazingen per zin) 

(Ontvang(st)er zit in choki (= knielt op de knieën) 

 

Wanneer levende wezens de Voorschriften ontvangen 

betreden wij het rijk van de Boeddha’s. 

Dit is het juweel van de Boeddha: 

Onovertroffen Volledige Verlichting 

Waarlijk, we zijn de kinderen van de Boeddha. 

 

Verzoek van Kaishi: 

Ontvang(st)er maakt 3 volledige buigingen voor Kando Kaishin Sensei (Willem) 

Ontvang(st)er maakt 3 volledige buigingen naar Kaishi. 

(Kaishi beantwoordt de 3e buiging in zittende positie) 

 

Dankbetuiging aan alle aanwezigen (Juhai) 

 

Ontvang(st)er maakt 1 volledige buiging naar Sangha, Noord en Zuid. 

(Sangha beantwoordt de buiging in zittende positie.)   

 

De vier geloften (Seiganmon) 

 (3 x allen) 

Hoe talloos de levende wezens ook zijn 

Ik beloof ze allen te bevrijden 

Hoe peilloos de oorzaak van lijden ook is 

Ik beloof deze geheel te verwijderen 

Hoe talloos de dharma’s ook zijn 

Ik beloof ze alle te verstaan 

Hoe eindeloos de Boeddha-weg ook is 

Ik beloof hem ten einde te gaan 

 

Sangha maakt 3 volledige buigingen. 

Jikido: belletjes 

Sangha: 3 volledige buigingen. 

 

Kaishi verlaat de ruimte 


